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Het is 5 uur in de ochtend. De vorige dag en nacht een lange reis gehad van Seoul via Mumbai naar 

Ho Chi Min. Het vliegveld van Ho Chi Min heeft als code nog VVSG en de naam Saigon wordt ondanks 

dat Vietnam communistisch is wel gebruikt. 

Het lijkt wel of er een groot feest buiten aan de gang is. Techno beats hebben me wakker gemaakt. 

Terwijl het eerste licht deze maandag aankondigt zie ik een aantal dames fitness oefeningen doen. 

De doffe dreunen houden niet op. Rond 7 uur hou ik het voor gezien en ga op zoek in deze 

voormalige Franse kolonie naar een ontbijt plek. De Fransen hebben naast de architectuur in de stad, 

zeker invloed op het eten achtergelaten. Baguette café en croissants worden verkocht als de 

normaalste zaak van de wereld. De eigenaar spreekt Frans en na mijn ontbijt ga ik richting het oorlog 

museum. Bij de poort word ik naast een invalide, die zegt door “agent orange” er zo aan toe te zijn 

welkom geheten door een F-5.   

Drie verdiepingen kent het museum. Een propaganda museum voor het communistische regime van 

Ho Chi Min. Het is begrijpelijk, ze zien zich als grote winnaars van de oorlog. Het is een zware 

bevalling van het ontbijt midden in de vele foto’s van de Vietnam oorlog. Hier de Amerikaanse oorlog 

genoemd. Plots realiseer ik me dat mijn kleding vandaag bestaat uit een shirt van Gap en een broek 

van Abercrombie.Daarnaast heb een petje op met “Mojave Air & Space port” er op. Ik zoek naar 

bezoekers, waarvan vele mijn leeftijd hebben en dus rond de 16- 20 jaar zijn geweest toen de oorlog 

stopte. Beter dat petje maar niet op doen, wie weet raakt alsnog iemand emotioneel bij alle foto’s. 

Ooit bij het Zwarte fort(is hartstikke wit) in Ghana heb ik een Ghanees zo boos op mijn co-piloot zien 

worden omdat hij er koloniaal uitzag dat we hem moesten beschermen. Er gebeurt gelukkig niets. 

Na het oorlog museum op weg naar het “Reunification Palace”. Het paleis waar de president van Zuid 

Vietnam domicilie had. Ook hier een F-5 in de tuin. Daarnaast stonden er twee tanks van het Chinese 

type T-59. Dit was het moment waarop ik besloot dit stukje met de redskins te delen. Oude glorie in 

de drukkende hitte. In het paleis een bord met het verhaal van een overgelopen Vietnamees die 

twee bommen op het paleis had gedropt. 



De ochtend was welbesteed. Terug lopend naar het hotel is het een uitdaging om de straten over te 

steken tussen de honderden vespa’s door. Niet opkijken, gewoon gaan. Nooit inhouden anders rijden 

ze je aan. Het is zo leuk om te doen, dat je zin krijgt om wat extra oversteken te doen. Het is gratis 

dus waarom niet!. 

 

 



 


